
Kom binnen bij 
bewoonster Kendra 
aan de Appelweg in 
Amsterdam-Noord
Project Appelweg is een project van Moos, in samenwerking met 
woningcorporatie Ymere, de Gemeente Amsterdam en de Nieuw 
Hollandse Bouwstroom. In slechts tien maanden tijd verander-
de een braakliggend terrein in een levendige woonplek met 63 
woningen én een gemeenschappelijke ruimte: het Moos-plein. 
Een plek waar jongeren, studenten, statushouders en andere wo-
ningzoekenden een fijn thuis vinden. Dát is waar Moos zich in elk 
project hard voor maakt: bouwen aan plekken die 100% bijdragen 
aan het buurtgevoel. 

Op een zonnige ochtend in Amsterdam-Noord stap ik binnen bij 
Kendra, bewoonster van één van de nieuwe woningen aan de Ap-
pelweg. Ze wijst me vriendelijk de weg naar de woonkamer, waar 
we samen op de bank ploffen. Een zachte plaid, warme kleuren op 
de muren, een vintage salontafel met verse bloemen – alles in deze 
ruimte ademt karakter.

“Voor mij is een fijn thuis een plek waar ik helemaal mezelf kan 
zijn,” begint Kendra terwijl ze een glas water pakt. “Waar ik tot 
rust kom, maar ook energie krijg van de sfeer. Ik geloof echt dat 
een huis pas van jou wordt als je er iets van jezelf in legt – een 
kleur op de muur, meubels die je zelf hebt uitgezocht. Dat maakt 
het warm, letterlijk en figuurlijk.”

Ze vertelt hoe ze zich nog precies herinnert hoe ze haar woning 
voor het eerst zag. “Ik dacht eigenlijk dat ik een kleinere woning 
zou krijgen, maar toen hoorde ik dat het toch een grotere werd. 
Dat voelde als een cadeautje. De indeling, het licht, het houten 
plafond… alles viel meteen op z’n plek. Het gaf me direct 
zin om het eigen te maken.”

“Mijn woonkamer vertelt wie ik ben”

Zodra ze de sleutel kreeg, begon ze met kleur. “Ik wilde geen witte 
muren – te kaal. Maar ik had geleerd om eerst te testen. Een kleur 
op een kaartje is echt iets anders dan op een hele muur. Uiteindelijk 
koos ik voor warme, aardse tinten. Dat veranderde meteen de hele 
sfeer.”

Terwijl we door de woonkamer kijken, wijst ze trots naar haar 
salontafel. “Die vond ik op Marktplaats. Echt een vondst. Ik houd 
van hout, vintage, planten… Ik heb een uitgesproken smaak, dus 
het is even puzzelen, maar nu klopt alles.”

Over de slaapkamer vertelt ze: “Die grenst aan een berging, en die 
heb ik nu omgetoverd tot een soort inloopkast. Ideaal! Zo houd ik de 
slaapkamer zelf rustig en overzichtelijk.”

Als ik haar vraag wat haar favoriete plek is, hoeft ze niet lang na 
te denken. “De woonkamer. Dit was de eerste ruimte die ik echt 
gezellig maakte – kaarsen, een lekker kleed, mooie lampen. Hier zit 
ik elke avond als ik vrij ben. Het is de plek waar ik tot rust kom.”

Aan de muur hangt een groot, warm schilderij. “Dat is echt m’n 
trots. Mijn beste aankoop. En dan die muziekposters van Frank 
Ocean en Tyler, the Creator – ze hangen wat uit het zicht, 
maar voor mij betekenen ze veel. Mijn interieur laat echt 
zien wie ik ben.”

We staan even op en lopen naar het raam. Ze wijst naar buiten. 
“Hier zit ik vaak in de ochtend. Kopje koffie, zon op m’n gezicht, 
uitzicht op het water. Dat zijn de momenten. En ik ben vaak aan 
het rolschaatsen in de buurt, even m’n hoofd leegmaken. 
Via het plein, richting de kade… Het is zo fijn dat dat hier kan.”

Heb je een levensmotto of wijze les? 
Ik leef heel erg met het motto: ‘Als het zo moet zijn, 
dan komt het wel op je pad terecht’. Dit geeft mij 
veel rust. Ik kan het daardoor sneller accepteren 
als dingen soms niet zo gaan hoe je dat wilt, of als 
mensen uit je leven weggaan. Ik geloof er dan heilig 
in dat als het voor jou bestemd, het wel weer naar je 
toekomt.

Heb je een hobby of iets wat je graag doet? 
Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd te gaan rol-
schaatsen in Amsterdam. Het voelt zo vrij, en altijd 
als ik aan het rolschaatsen ben denk ik ‘life is good’.

Kendra 

Drie woorden die haar huis samenvatten? 
Ze glimlacht. “Gelukkig, vrij, gezellig.”

Op een verantwoorde manier het woningtekort oplossen

Een fijn thuis voor iedereen!
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Ook de sfeer in de buurt waardeert ze enorm. “We hebben vanaf 
het begin veel met elkaar gedaan. Een barbecue, samen iets ma-
ken voor de gezamenlijke ruimte… en via de bewonersapp helpen 
we elkaar. Even een boormachine lenen, of gewoon een praatje op 
de galerij. Dat geeft echt een gevoel van verbondenheid.”

Kendra groeide zelf op in Noord en voelt zich thuis in de diver-
siteit van de buurt. “Dat is voor mij heel vanzelfsprekend, maar 
ik vind het ook waardevol. Je leert van elkaar, verrijkt elkaar. 
Tegelijk voelt het vertrouwd. Er zit iets vanzelfsprekends in hoe 
we met elkaar omgaan.”

Ze vertelt over een buurvrouw een paar deuren verderop. “We 
hadden meteen een klik. We verschillen qua achtergrond en leef-
tijd, maar het contact is juist daardoor zo leuk. Het blijft bijzonder 
dat je elkaar hier zo makkelijk leert kennen.”

Vrienden en familie komen geregeld over de vloer. “Zelfs mijn 
collega’s zijn al langs geweest! Iedereen is benieuwd naar hoe ik 
woon. En ze zeggen altijd: ‘Dit past zó bij jou.’ 
Dat is echt het mooiste compliment.”

Er waren ook een paar dingen die even wennen waren. 
“De verwarming met de warmtepomp, bijvoorbeeld. In het begin 
dacht ik: wordt het wel warm genoeg? Maar het bleek gewoon even 
te duren voordat de temperatuur zich aanpast. Nu weet ik hoe het 
werkt en is het prima, maar het was even nieuw.” Ook met de was-
machine was het even zoeken. “Ik had gehoopt dat die in de berging 
kon, maar de aansluiting zit uiteindelijk naast de keuken. In het 
begin vond ik dat jammer, maar nu ben ik eraan gewend. En eerlijk: 
hij past qua kleur perfect bij de keuken, dus eigenlijk is het wel mooi 
zo.” Als we weer op de bank zitten en ik haar vraag naar 
de toekomst, zegt ze: 

Wat is het mooiste compliment dat je ooit kreeg? 
Ik vind het altijd een supermooi compliment als 
mensen aangeven dat ik een fijne energie heb en 
dat ze zien hoe hard ik mijn best doe. Ik ben name-
lijk altijd met van alles bezig en het wordt gewaar-
deerd als dat opvalt bij anderen. 

Wat wilde je vroeger worden? 
Ik wilde vroeger altijd actrice worden. Ik heb een 
paar jaar in musicals gespeeld, maar helaas niet 
meer voortgezet - tot mijn grote spijt. Daarom vind 
ik het wel leuk als ik gevraagd word voor adverten-
ties, interviews, reclames.  Mijn tweede optie was in 
de zorg werken. Nu werk ik dus met kinderen met 
een beperking! 

Waar word je blij van?
Ik word er heel erg blij van als het mooi weer is en 
ik met mijn goede vrienden op pad ben - bijvoor-
beeld samen op vakantie naar het buitenland. Dan 
maak je me het alle gelukkigst.

Moos wil  Kendra graag bedanken!
Dank je wel voor je oprechte antwoorden en het 
mooie gesprek. Ben jij bewoner van een Moos-
woning en wil jij ook jouw verhaal delen?
Mail ons via: info@wijzijnmoos.nl 
 
Met jullie verhalen bouwen wij verder.  
 
Groet, 
Esmee namens 

Lievelingslamp

Kendra 

“Ik hoop dat dit gevoel blijft. Dat ik hier 
over een jaar nog steeds zo blij ben als nu. 
En dat we als buren dit fijne contact 
vasthouden. Dan is dit echt mijn thuis.”

Op een verantwoorde manier het woningtekort oplossen

Een fijn thuis voor iedereen!


